Zaterdag 2 mei 2026:
Essen met boottocht en bezoek aan het UNESCO Werelderfgoed
Zollverein.

Na aankomst in Hlgel aan de Baldeneysee bij Essen is er tijJd om aan de oever een pauze te
nemen in de aanwezige horeca. Deze See is een stuwmeer met een dam in de Ruhr en dient
voor bereiding van drinkwater en biedt tevens bescherming tegen hoogwater.

Rond 11.00 uur gaan we aan boord van een schip van de Weisse Flotte dat ons binnen een
uur naar Kupferdreh brengt. Vandaar rijdt onze bus verder naar de Zeche und Kokerei van

de Zollverein.

Het is een voormalige steenkolenmijn en cokesfabriek. Door kenners de mooiste
steenkolenmijn van de wereld genoemd.

In tegenstelling tot onze steenkolenmijnen in Zuid-Limburg is men in Belgié en Duitsland wel
trots op het mijnverleden en is hier in Essen de sloophamer niet gehanteerd. Integendeel, het
enorme mijnterrein is omgevormd tot een uitgebreid evenementenpark met o.a. twee
bijzondere musea:

- Het Ruhr museum: Natuur, Cultuur en Geschiedenis van het Ruhrgebiet.
Ticket € 10,00 (prijs 2025)
- Het Red Dot Designmuseum. Ticket € 10,00 (prijs 2025)

RUHR| MUSEUM |

U kunt een keuze maken om zelf één van deze musea te bezoeken die niet in de prijs zijn
inbegrepen.

Het kan helpen uw keuze te bepalen door vooraf hun websites te bezoeken.
https://www.zollverein.de/service/nederlandse-pagina en

www.red-dot-design-museum.de

Wellicht is er tijJd om na de boottocht onderweg een bijzondere woonwijk (een kolonie zo
zeggen we hier in Limburg, eine Siedlung hier in Westfalen) aan te doen.

Villa Hagel het voormalige woonverblijf van de
ondernemersfamilie Krupp. De villa is gelegen in
een schitterend park en kunnen we misschien
zien liggen vanaf de waterkant.

Op het terrein van de Zollverein zijn diverse eenvoudige eetgelegenheden en één chiquere
om te lunchen.

Afsluitend gaan we zoals gebruikelijk genieten van een drie gangen diner alvorens de bus
ons terug brengt naar de parkeerplaatsen.



Deze dagtrip bieden we aan voor € 67,50 per deelnemer en omvat:
a. de busreis

b. het ticket voor de boottocht

c. het driegangen diner aan het eind van de dag.

Opstapplaatsen en vertrektijden:

Station Nuth om 7:30 uur en
om 8:00 uur de Parkeerplaats DSM bij de Drie Kruiken,(het voormalige SBB Geleen), Gate 3.

Een deel van de uitgestrektheid van het terrein in een foto gevangen.

Voor Dordt in stoom op zaterdag 30 mei zie pagina 3



Zaterdag 30 mei 2026, Dordt in Stoom

Op met onze bus naar Dordrecht waar zich het tweejaarlijks stoomfestival aandient.

Naast de gezellige oude binnenstad met veel authentieke winkeltjes en bezienswaardige
gebouwen, is op een steenworp afstand langs de kaden het inmiddels vermaarde
Stoomfestival opgetuigd.

Uit alle hoeken van Europa komen stoomfanaten bijeen. Zij tonen de meest vreemdsoortige
stoommachines, treinen, boten en nog veel meer.

Niet enkel de techneut kan genieten van zoveel spitsvondigheid ook voor andersdenkenden
is er van alles te beleven op dit festival.
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Dit gigantische evenement is verspreid over twee gebieden in de stad. Het Stoomrondje Dordt is
een dagkaart, die de bezoeker terugbrengt in de tijd. Het Stoomrondje Dordt geeft toegang
tot alle vervoermiddelen van de manifestatie.

We attenderen onze leden op de mogelijkheden die deze dagkaart biedt. Daar ter plekke
kunt u besluiten deze kaart zelf aan te schaffen.

Inbegrepen bij die dagkaart zijn de stoomtrein, (historische) bussen, de toegang tot
de Modelbouwshow, de bezichtiging van diverse schepen en (stoom) rondvaarten.

De dagkaart Stoomrondje Dordt is dan verkrijgbaar bij alle vertrekpunten, zie hiervoor de
overzichtelijke plattegrond op hun website. Er kan een rondreis worden gemaakt, het
vertrekpunt is naar eigen keuze. Om alles te kunnen zien, is tenminste drie uur nodig!

In het schilderachtige havengebied nabij het Groothoofd en de Merwekade zijn
tientallen stoomschepen, stoommachines en stoomwerktuigen te
bezichtigen. Stoomboten maken rondvaarten op de rivier. Voor de kinderen rijden
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er miniatuur-stoomtreinen. Diverse (stoom-)schepen zijn opengesteld
voor bezichtiging. Terrassen en muziek zorgen voor bruisende gezelligheid.

Deelnemers uit binnen- en buitenland tonen modelspoorbanen, miniatuurstoommachines en
modelschepen in een grote modelbouwshow.

Voor nog meer info: www.dordtinstoom.nl maar let op, bij het zien hiervan bent u verkocht,
er is geen weg meer terug: Boek deze dagtocht.

Nader info

Voor diegenen die minder zijn geinteresseerd in het stoomgebeuren (een stoomstrijkijzer is
al erg zat), daar is niks mis mee! Winkelen in de binnenstad van Dordrecht is dé favoriete
vrijetijdsbesteding van de meeste Dordtenaren. De aantrekkelijke historische setting van het
winkelgebeuren in het oude centrum is daar debet aan. De couleur lokaal vindt u terug in
indrukwekkende monumenten en idyllische straatjes. U vindt er bijzondere speciaalzaken
samen met die van de bekende ketens.

Kunst en antiek is te vinden in de Vleeshouwersstraat. De Vriesestraat is de hipste straat van
de binnenstad en de Voorstraat de langste winkelstraat.

Als u deze link www.indordrecht.nl volgt dan weten we zeker dat u Dordrecht niet wil missen.




Deze dagtocht bieden we aan voor € 49,00 voor vervoer per bus en een
3 gangen diner.

Vertrek bus:
Station Nuth 8.00 uur en
Geleen 8.30 uur: Parkeerplaats DSM, de Drie Kruiken (het voormalige SBB), Gate 3.

Voor Openluchtmuseum Arnhem op woensdag 17 juni zie pagina 6



Woensdag 17 juni: Het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

We maken er een bijzondere, inspirerende en nostalgische dag van. We gaan naar Arnhem
en bezoeken het veelzijdige Nederlandse Openluchtmuseum. Veelzijdig omdat naast
historische gebouwen en interactieve attracties voor de jeugd ook zes typen van tuinen te
bewonderen zijn.

Het museum stelt ons de vraag:

Waar kom jij vandaan?

Geschiedenis kun je van veel kanten bekijken.

Die veelzijdigheid zie je terug in het Nederlands Openluchtmuseum.

Hier vind je gebouwen, voorwerpen en verhalen van wel tweehonderd jaar oud.
Maar ook herinneringen aan je eigen jeugd.

Terwijl je wandelt door het groene museumpark, ontdek je dat mensen vroeger ongeveer
dezelfde vragen en problemen hadden als wij nu.

Je ervaart hoe mensen leefden met elkaar én met hun omgeving.

Hoe ze omgingen met tegenslagen, vierden dat iets goed ging en hoe ze probeerden hun
leven beter te maken.

Het Nederlands Openluchtmuseum staat vol met allerlei authentieke en bijzondere
gebouwen.

Je vindt er zo'n 100 museale gebouwen, boerderijen, werkplaatsen en molens. Je kunt ze
van buiten én van binnen bekijken.



leder gebouw heeft zijn eigen boeiende geschiedenis en verhaal.

Om en tussen de gebouwen in het Openluchtmuseum vind je verschillende tuinen. Je komt
er oude cultuurgewassen tegen, vergeten groenten, geneeskrachtige planten, te veel om op
te noemen.

Dus een attractie voor jong en oud. Nederlandse historie op een 44 Ha groot landgoed
opgesteld.

Ook geschikt voor mensen slecht ter been mits de praktische tips op hun website worden
opgevolgd.

Er zijn diverse horecagelegenheden in het museum aanwezig.



Deze dagtocht bieden we aan voor € 62,00 per persoon. Dat is inclusief vervoer per bus, een
3 gangen diner op de terugweg en de entreetickets.

Leden met Museumjaarkaart betalen slechts € 48,00 en houders van VIP pas Vriendenloterij
en één introducé betalen eveneens € 48,00 per persoon.

Vertrek bus:
Station Nuth om 7.30 uur en
Geleen om 8.00 uur: Parkeerplaats DSM, bij de drie Kruiken (het voormalige SBB), Gate 3.

Voor Bad Neuenahr en Vulkanexpress zie pagina 9



Zaterdag 25 juli 2026:
Bad Neuenahr met of een rit met Vulkanexpress of een bezoek aan
museum Dokumentationsstatte Regierungsbunker.

Diegene die wij vorig jaar moesten teleurstellen krijgen nu bij inschrijven
een voorkeursbehandeling.

Na de vreselijke overstroming 4 jaar geleden komen de touristen weer terug naar het Ahrtal
en Bad Neuenahr/Ahrweiler. Deze dubbelstad is zo goed als mogelijk weer in oude glorie
hersteld. Stroomopwaarts de Ahr daarentegen zijn de herstel werkzaamheden nog in volle

gang.

Er is dit jaar opnieuw gekozen voor een bezoek aan het mooie Ahrtal maar nu met een
bezoek aan Bad Neuenahr, het meer mondaine deel van de gemeente.

Dat doen we gezamelijk in de morgen zodat iedereen de gelegenheid heeft het stadje te
verkennen.

De bus brengt ons naar het centrum waar het, een Kurstadje waardig, goed toeven is. Om
13.00 vertrekt de bus naar het Museum. De bus rijdt hiervoor naar de parkeerplaats bij de
Roémervilla waar de museumbezoekers nog een kleine wandeling wacht naar de
atoombunker. Vanaf dit punt is het 20-30 minuten licht stijgend lopen naar de ingang over de
weg am Silberberg. De rondleiding, dat kan met een gids als er voldoende deelnemers zijn,
duurt ca anderhalf uur. Bij onvoldoende deelnemers kunt uzelf op het gemak het museum
bezoeken.

Na afloop van het bezoek komt de bus de museumbezoekers weer ophalen bij het museum
Romer Villa. De bus rijdt dan naar station Engeln om aldaar de treinreizigers op te pikken.



Nadere informatie:

Het is goed flaneren in Bad Neuenahr. Naast winkeltjes en terrasjes zijn het Kurpark en
andere rust gevende parken aangelegd zoals het:

Kaiserin Auguste Viktoria Park

Het naar de laatste Duitse keizerin genoemde park Kaiserin-Auguste-Viktoria-Park, één van
de zes parken in Bad Neuenahr, bevindt zich op de noordelijke oever van de Ahr. Op de
tegenoverliggende Ahr zijde dus in zuidelijke richting, sluit de Dahliatuin zich aan en in het
westen de Rozentuin. In de schaduw van de hoge bomen van dit park heeft de stad Bad
Neuenahr-Ahrweiler een meermaals bekroonde kinderspeeltuin aangelegd.

Gezondheidsstad Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr is meer dan 160 jaar Heilbad en daarmee aan gezondheid verbonden. De
successtory van het met een predikaat bekroonde Heilbad begon in het jaar 1852 met de
ontdekking van de Apollinaris-Quelle en werd in 1861 verder uitgebouwd met de geslaagde
boring van de heilbron "Grolder Sprudel". Keizer, koningen, adel en politiek troffen elkaar
hier bij het kuren. De Jugendstil gebouwen en natuurlijk ook het Kurpark verplaatst ons ook
vandaag nog terug in de tijd van de Keizer. Allerlei buitengewone uitvoeringen maken het
kuurpark tot een levendig middelpunt van de stad. In de loop van de tijd werd het traditierijke
Heilbad tot een moderne gezondheidsstad omgevormd. En dat met slechts een doel:
tevredenheid voor jou van kop tot voet! De Heilbadinrichtingen zijn ingesteld op de genezing
en vermindering van klachten maar ook op het voorkomen ervan. En dat op een
ontspannende wijze.

Ahrtal-Express

Je kunt in Bad Neuenahr het toeristentreintje nemen, niet te verwarren met de Vulkanexpres.
Dit nostalgische bustreintje laat je op een ontspannen manier Bad Neuenahr en ook
Ahrweiler ontdekken. Gedurende een 50 minuten durende rondreis ervaar je over een
luidspreker spannende zaken over Bad Neuenahr en het historische,middeleeuwse
Ahrweiler. Geschikt voor rolstoel en je kunt naast een rondreis ook een ticket voor een deel
van de rit kopen.

Prijs (in 2025): € 7,00 voor complete rondrit en € 4,50 voor een deeltraject.
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Brohtal met de Brohlbeek, een 20 kilometer lang zijriviertje van de Rijn in de Eifel. De
beek ontspringt in de gemeente Spessart in het dorp Hannebach op een hoogte van 511
meter. De beek stroomt door het Brohldal waar ook de B412, ook wel Brohltalstrasse
genoemd, en de smalspoorbaan van de Vulkanexpres doorheen loopt. Uiteindelijk mondt de
Brohlbeek op een hoogte van 52 meter uit in de Rijn bij Brohl-Lutzing. Voor toeristen is het
Brohldal om twee redenen interessant. Ten eerste vanwege de prachtige natuur van de Eifel,
waarin het goed wandelen en fietsen is. Maar in de tweede plaats vanwege de Brohltalbahn.
Dit is een smalspoorbaan met een spoorbreedte van één meter. Meer informatie zie:

www.vulkanexpress.de

Smalspoor Brohtalbahn:

De Brohltalbahn verloopt tussen Brohl aan de Rijn en Engeln in de Eifel. De Brohltalbahn
wordt als Vulkanexpress voor toeristen gebruikt over een spoorlengte van 17,75 km. Ook
voor goederenverkeer is de lijn nog in gebruik. De aanleg van de Brohltalbahn is in de jaren
negentig van de negentiende eeuw begonnen.
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Na dit wondermooie treinritje bergop richting Engeln treffen we de groep museumbezoekers.
En dan kunnen we samen richting ons dineradres in Vaals.

Nader informatie:

Dokumentationsstitte Regierungsbunker. De meest geheime bunker uit
de geschiedenis van Duitsland

Dokumentationsstatte Regierungsbunker is een bunker stammend uit de koude oorlog en nu
ingericht als een museum. Een indrukwekkende bezienswaardigheid in het Ahr gebied in het
noorden van de Eifel. In de tijd van de koude oorlog was er een constante dreiging voor een
atoomoorlog tussen oost en west. Veel landen namen dan ook hun maatregelen voor het
geval dat het mis zou gaan. Toen ontstond in Duitsland (BRD) het plan van de Duitse
regering een grote atoomschuilkelder te bouwen.

In geval van een atoomoorlog zou deze dienen als toevluchtsoord voor de Duitse regering.
Vanuit hier kon men overleven en het land verder besturen. Deze atoomschuilkelder, een
gigantische bunker, zou de geschiedenis in gaan als het meest geheime bouwwerk allertijden
in Duitsland.
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Een gigantische tunnel van de Regierungsbunker. Foto: Sascha Kelschenbach.




De bouw van de bunker gaat terug naar 1950. Toen is men begonnen met het maken van
plannen en de voorbereidingen voor de bouw van de Regierungsbunker. De toenmalige
Bondskanselier Konrad Adenauer en het ministerie van Binnenlandse Zaken waren hierbij
betrokken. Voor nadere informatie zie: www.regbu.de

Praktische informatie:

Er worden 2 prijzen gehanteerd: één met bezoek aan de regeringsbunker € 65,50 en de
andere met de treinrit Vulkanexpress € 66,00. Door het onderscheid in prijs kunnen we
vooraf tijdig de reserveringen doen bij de attracties. In de prijs inbegrepen zijn de bus, de
treinrit met de Vulkanexpress of bezoek aan Museum en een driegangen diner.

Vanuit Geleen vertrekt de bus om 8:00 uur. Opstapplaats is de parkeerplaats de 3 Kruiken,
(het voormalige SBB), Gate 3 en om 8.30 uur bij station Nuth.

Aanbod: degenen die zich vorig jaar hebben aangemeld en niet mee konden gaan omdat de
bus volgeboekt was krijgen nu als eerste de kans om mee te gaan.

Voor Bloemencorso Zundert op zondag 6 zes september zie pagina 15
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Zondag 6 september 2026 Zundert

Een bezoek aan wereldvermaarde Dahlia Bloemencorso

Het is nog pas 4 jaar geleden dat we het bloemencorso eer aan deden. Ja een eer, het is
ongelofelijk als je ziet wat zo’n twintigtal Zunderter buurtschappen met vrijwilligers
klaarspelen. En dat voor feitelijke aandacht van slechts een weekend. Deze vrijwilligers
verdienen het dat ze voor een uitverkocht ‘stadion’ hun gigantische kunstwerken ten toon
kunnen stellen.

Wij regelen de busreis, het diner op de terugweg en de entree voor een staanplaats.
Handig is om een klapstoeltje of iets dergelijks mee te nemen.

Een extra zittribuneplaats (prijzen 2025: € 26, € 31 en € 36) is niet in onze vraagprijs
inbegrepen.

Om zo’n plaats te bemachtigen moet zelf actie worden genomen en wel rechtstreeks bij de
organisatie van dit spektakel. En dat kan nadat vaststaat dat we voldoende deelnemers
hebben en dan eerst vanaf begin juni 2026.

Kijk voor meer informatie hierover op www.corsozundert.nl .
Op deze site staan nog meer wetenswaardigheden over het ontstaan, de groei naar wat het
nu is en nog veel meer dat een hart sneller doet kloppen.
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Deze dagtocht met busvervoer, entree voor een staanplaats langs het parcours en een
driegangendiner wordt aangeboden voor € 63,00 per persoon.

Vertrek bus:
Station Nuth om 8.30 uur en
Geleen parkeerplaats DSM bij de drie Kruiken (voormalig SBB te Geleen) Gate 3 om 9.00 uur

Voor de Kerstmarkt Leuven op woensdag 16 december zie pagina 17.
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Woensdag 16 december 2026: Kerstmarkt Leuven

De Leuvense Kerstmarkt zet de stad elk jaar in een warme wintergloed.

Je wandelt langs meer dan honderd chalets.

De Leuvense Kerstmarkt is kleiner dan die van de grotere steden in Belgié, echter dat maakt
het juist zo charmant.

We vertrekken later dan normaal en dineren in Leuven zelf zodat we de authentiek en
sprookjesachtig verlichte stad kunnen bewonderen en de mooie kerstsfeer niet snel zullen
vergeten.

Voor de liefhebbers bieden we meteen na aankomst in Leuven gratis een niet al te lange
begeleide wandeling aan.

Daarna is er voldoende gelegenheid om naast het bezoek aan de markt zelf de straten en
straatjes met veel aparte winkels en winkeltjes aan te doen.

Als op de kerstmarkt het aanbod aan eet-en drinkgelegenheid niet passend is dan zal het
grote aanbod aan horecagelegenheden tot de verbeelding spreken. Leuven is immers een
studentenstad en studenten zijn er niet enkel om te studeren. Ze moeten ook de nodige
levenswijsheid vergaren en dat lukt nu eenmaal beter in de kroeg dan bij moeders thuis.
Let erop dat er nog genoeg goesting, zoals de Belgen zeggen, over is om het diner later op
de middag te laten smaken.

Op de Grote Markt, op enkele minuten wandelen van de kerstmarkt, kan je enkele
historische gebouwen terugvinden. Het Stadhuis en de Sint-Pieterskerk mag je absoluut niet
missen wanneer je de stad bezoekt.

Het Stadhuis van Leuven is het bekendste monument van de stad. Je kan werkelijk uren
staren naar de talloze sculpturen in de gevels van dit gotische bouwwerk. In de kerstperiode
zijn deze magnifiek verlicht. Hoewel er binnen ook rondleidingen worden georganiseerd is de
buitenkant eigenlijk het indrukwekkendst.

17



Even verder bevindt zich de St. Pieterskerk, de mooiste gotische kerk van Leuven. Binnen
kan je een aantal prachtige 15°- en 16°-eeuwse schilderijen en beelden vinden. En viak
ervoor staat het komische beeld van Fonske, de ‘eeuwige student’. Dit mannetje giet water
(of bier?) in zijn hersenpan terwijl hij leest, een metafoor voor de wijsheid die in het brein van
deze student sijpelt!

Groot Begijnhof met duizenden kaarsjes:

De begijnhoven zijn wijken van de religieuze orde van de zogenaamde begijnen,
lekenzusters die zich verzamelden in een soort van ‘ministeden-in-de-stad’. Het Groot en het
Klein Begijnhof in Leuven zijn supercharmant, met de kleine straatjes, kanaaltjes, pleintjes,
rode huizen met houten raamwerk en kleine vensters met turquoise luiken. Het Groot
Begijnhof is bovendien één van de beste bewaarde begijnhoven van de Lage Landen. Het
lijkt wel alsof je gekatapulteerd wordt in de 17e eeuw. Bovendien zal de wijk dit jaar tijdens
de kerstperiode versierd zijn met duizenden kaarsjes, een absolute aanrader! Het Groot
Begijnhof bevindt zich op ca. 10 minuten wandelen van het centrum van Leuven.

Universiteitsbibliotheek

De imposante gevel van de universiteitsbibliotheek is op zich al iets om te gaan bewonderen.
En je bent er toch al, want de kerstmarkt bevindt zich hier, op het Ladeuzeplein. Deze

18



bibliotheek, in Vlaamse renaissancestijl, werd gebouwd in de jaren 20, nadat het
oorspronkelijke gebouw tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoest werd.

Deze dagtocht met busvervoer en driegangendiner in Leuven zelf bieden we aan voor
€ 56,00 per persoon.

Liefhebbers mogen onder begeleiding meegaan met een niet al te lange wandeling langs
bijzondere plekjes van Leuven.

Vertrek bus:

Station Nuth om 11.00 uur en

Geleen parkeerplaats DSM bij de drie Kruiken (voormalig SBB te Geleen),
Gate 3 om 11.30 uur
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